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Springlevend na 175 jaar 
 
 
 
 

 
 
 
Op 4 september 2021 was Kester in feest om 175 jaar Koninklijke Fanfare 
Sint-Martinus te vieren. Gehuldigd werd ze met woord en muziek, in een 
uniek kader, onder een zalige zon. De muzikanten kregen het laatste woord.  
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Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij. 
 
 
Voorzitter:  Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32 
  willyjuwet@skynet.be 
 
Secretaris:  Heleen De Dobbeleer, Daalstraat 7, 1755 Kester – 054/56 94 41 
  heleen.dedobbeleer@hotmail.com 
 
Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneaustraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35 
  jo.vannimmen@skynet.be 
 
Dirigent: Jérôme Hoppe  
  jeromehoppe@gmail.com 
 
Instrumenten: Jo Van Nimmen 
Activiteiten: Kirsten Musch 
Website: www.fanfarekester.be  Webmaster: Koen De Praetere 
Facebook: https/www.facebook.com/www.fanfarekester.be 
Repetitielokaal: Jagershof, Bruneaustraat 36, 1755 Kester 
Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960 
   BICC  KREDBEBB 
 
NAKLANKEN 
Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester. ISSN 1782-8392 
 
Eindredactie en  
verantwoordelijke uitgever: Willy Juwet, voorzitter. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Inhoud van nummer 47, het derde nummer van de zestiende jaargang: 
 
Zonnige toekomst  blz. 1 
Colofon   blz. 2 
175 jaar muziek in Kester (3) blz. 3  
Plakkaten   blz. 4 - 5  
Avond in Paddenbroek blz. 6 
Voorstelling jubileumboek blz. 7 - 11 
Jubilarissen   blz. 12 
Rouwend afscheid nemen blz. 13 
Opendeur Academie  blz. 14 
Onze sponsors   blz. 15 
Afsluiter 175 jaar  blz. 16 
 
 
Schenk ook uw uitgeweken vrienden een abonnement op Naklanken (€ 10,-). 
Ook het jubileumboek kan hen verrassen. Zij zullen u dankbaar zijn… en 
mee genieten van dit heerlijk Kesters feest.  
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175 jaar muziek in Kester - deel 3 
 
 

 
 

175 jaar… 
 
Wat in de lente niet kon, met de kermisdagen in mei nog niet mocht en noodgedwongen werd 
uitgesteld tot zaterdag 4 september 2021, is een sublieme en luisterrijke  beleving gebleken: 
Kester in feest omwille van het dubbele jubileum van het Gild van ‘t Paardenvolk, 150 
jaar jong, en de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus, 175 jaar! De van thuis uit 
georchestreerde optredens van vorig jaar en de gesmaakte plakkatenactie op de jongste 
kermisdag waren opgemerkte voorlopers voor dit feestmoment in en rond ’t Kasteeltje, de 
woonst van Remi en Norma Dedoncker in de Molenstraat.  
 
In deze immer heersende coronatijd was dit jaar een groot dorpsfeest uitgesloten, geen 
optocht dus van paarden en ruiters, geen parade van muziekkorpsen te midden een massa 
dorpelingen op het centrale plein. Enkel een selecte groep betrokkenen omringde de 
uitgenodigde pers, het gemeentebestuur en de Kesterse verkozenen, het bestuur van het Gild 
van het Paardenvolk, het bestuur van de Heemkundige Kring en al wie behoorde tot de 
jubilerende Koninklijke Fanfare. 175 jaar werd afgesloten, een nieuw tijdperk zou beginnen! 
 
Deze Naklanken zullen echo geven van dit veredeld persmoment, van deze heerlijke 
minihulde. Teksten uit de persmap zullen het kader schetsen, scherpe beelden door Rudy 
Boon geschoten zullen de sfeer en de acteurs ten tonele voeren. Zelfs het eerste avondfeest 
der muzikanten sinds vele maanden zal aan bod komen.  
 
Maar nog enkele plakkaten uit de kermisdagen vragen om getoond te worden, het panorama 
van nummer 46 aanvullend. Het leven binnen de fanfarefamilie is evenmin te stoppen. Alweer 
werd er getreurd bij een afscheid, gevierd ook bij een jubileum, gerepeteerd, eindelijk 
opnieuw, en opgetreden, bescheiden maar op niveau. Alweer een nummer om te koesteren, 
durven we hopen.  
 
En dan is er ons jubileumboek, ‘1846-2021. 175 jaar fanfare in Kester’. Eindelijk is het 
geschreven, een mensenverhaal van dorp en fanfare, van fanfare en dorp. Een document moet 
het zijn dat namen en feiten registreert en hulde brengt aan een ver of nog nabij verleden. Een 
document waarop verder moet gebouwd worden, alweer met talentrijke mensen op en achter 
het podium, bewust van een rijke traditie, gedreven door passie en liefde voor de muziek.  
 
Willy       
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Nog plakkaten van de kermisdagen (vervolg) 
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In de vorige Naklanken werden reeds zes plakkaten afgedrukt die op kermisdag 30 mei op 
welgekozen plaatsen een stukje animatie brachten, een stukje geschiedenis ook, van de 
fanfare en van het Paardenvolk. Met deze tweede reeks van zes is ‘t beeld van toen compleet. 
 
 

 
 
     Steven Verbrugge  
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Avondconcert op Paddenbroek op donderdag 11 augustus 2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Op donderdagavond 11 augustus organiseerde de Heemkundige Kring, samen met de 
cultuurraad van Gooik, een miniconcert in openlucht. Voor onze muzikanten werd het een 
volwaardig concert, in bijzondere omstandigheden, voor een select publiek. Allen hebben er 
van genoten, zo blijkt uit de reacties wederzijds. 
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Voorstelling van jubileumboek op 4 september 2021 
 
 
Voor deze dag werd een persdossier samengesteld waarin het accent werd gelegd op het feit 
dat in 2021 Kester feest viert met een dubbel jubileum, de 150 jaar van de Gilde van het 
Paardenvolk en de 175 jaar van de Koninklijke Fanfare. Hierbij de volledige tekst, aldus het 
kader schetsend van dit toch wel uitzonderlijk gebeuren: 
 

Kester viert feest 
 
2021 is voor Kester een uniek feestjaar! Hoe zelden kan het gebeuren in een dorp dat de  
oudste twee dochters in hetzelfde jaar een merkwaardig jubileum mogen vieren. De 
Koninklijke Fanfare Sint-Martinus werd in 1846 geboren, 175 jaar geleden, en de Gilde van 
het Paardenvolk werd officieel gesticht op 21 mei 1871 en is dus recent 150 jaar geworden. 
Samen hebben zij decennialang hun dorpsgenoten feestelijke momenten bezorgd, de 
kermisdagen vooral met hun processies, muzikaal opgeluisterd, de grote Kesterweg alover 
Herfelingen en Oetingen, het oude Kestergewoud gedenkend, de gezamelijke heidetochten in 
mei, de vele toneel-, concert- en dansavonden, de volkse gildefeesten van beide jubilarissen. 
Ruiters en muzikanten, zij vertegenwoordigden en verbonden de families, zij zorgden voor 
een levendige dorpse gemeenschap, bewust van hun rol en roeping, fier om hun taak en 
functie.  

 

150 jaar Gilde van het Paardenvolk 
 

Officieel is ze geboren in 1871, door toedoen van onderpastoor Bloete. Maar lang voordien 
reeds was er een trouw beleefde gewoonte om een bedetocht te houden wanneer onheil 
dreigde, ziekte in huis of stal voor onrust zorgde, dankbeloftes in te lossen waren. Te voet, te 
paard, alleen of in gezelschap, werd de lange weg gegaan als een onuitgesproken gebed.   
In oktober 2021 zal het bestuur van de Gilde het jubileum plechtig vieren in het ruiterschalet 
op de Heide en het eigen jubileumboek presenteren aan pers en publiek. Vandaag delen zij in 
het Kesters feest ten huize Remi Dedoncker en staan ze eveneens ter beschikking van de pers. 

 

Het jubileumboek 
1846-2021. 175 jaar fanfare in Kester 

 
Aangekondigd in de lente is het jubileumboek van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus 
‘1846-2021. 175 jaar fanfare in Kester’ in de laatste zomerdagen van het feestjaar 
gepubliceerd! De sluimerende plannen om het verleden van onze muziekmaatschappij ooit 
eens te boek te stellen werden concreet toen begin dit jaar, op initiatief van burgemeester 
Michel Doomst, de Heemkundige Kring van Gooik werd ingeschakeld, alle archieven 
opgezocht, alle foto’s verzameld. Inmiddels zijn de teksten geschreven en de foto’s gekozen, 
een boeiend verhaal keurig in beeld gebracht, gelezen, herlezen en tot het heden afgerond. 
Moest er voor de eerste 100 jaar gerekend worden op de bijdragen ooit door meester Frans de 
Leener bijeen gepuzzeld of de echo’s door dichter Eddy A. Ots opgevangen, en op de officiële 
verslagen van schepencollege en gemeenteraad van Kester, dan werd na de tweede 
wereldoorlog de archiefoogst beduidend groter, alweer en vooral dank zij meester Frans.  
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Dank zij hem kennen we zoveel namen van muzikanten, bestuursleden en dirigenten, en 
hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd voor 
een nieuw elan gezorgd door de start van een jeugdharmonie, dank zij Luc Gladiné, dirigent 
en tevens directeur van de Gooikse muziekacademie, en Jos De Baerdemaeker, secretaris. De 
vele foto’s van Chris Gees getuigen van de bloei, toen welig tierend, die tot vandaag aan onze 
harmonie haar hoog muzikaal niveau en haar jeugdig enthousiasme verschaft. Dat in deze 
eeuw de vele nummers van het contactblad Naklanken het dagdagelijkse leven van muziek en 
dorp te Kester nauwgezet blijven vangen, is door velen sinds lang gekend.  
Dit boek, in een ondertitel genoemd ‘Het levensverhaal van de fanfaremuziek in mijn dorp’, 
wordt aangeboden aan het gunsttarief van € 10,-. Aan niet-leden wordt € 12,5 gevraagd. Het 
telt 118 blz., meet 210 x 210 mm, heeft een geplastificeerde cover en is garenloos gebonden. 
De heerlijke dronefoto van Jelle Boon vertolkt perfect dat Kester centraal staat vandaag, ook 
in het jubileumboek van de fanfare. 
Bestellen kan door opgave van naam, adres en aantal gewenste exemplaren. Voor de goede 
orde wordt gevraagd het overeenstemmend bedrag te storten op de rekening van de 
Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester BE73 4295 1005 9960. Voor leveringen per post 
zullen uiteraard € 6,- portkosten moeten aangerekend worden.       
 

Naklanken 
 

‘Naklanken’ is de titel van het contactblad van de Koninklijke Fanfare, waarvan het 
nulnummer verschenen is in februari 2006. Hierin werden de ambities van het vernieuwde 
bestuur kort en bondig aangegeven: meer muzikanten, meer optredens en opnieuw een 
achterban bouwen. Inmiddels werden 46 nummers afgeleverd, een om de vier maand, drie per 
jaar, telkens 16 blz. en in kleur. Zij vertellen nauwgezet over het leven van de harmonie, het 
wel en wee van de fanfarefamilie, en bovendien over het dorp dat wieg en woning is geweest 
voor onze jubilaris. In die nummers worden keer op keer allen bedankt, de sponsors zelfs bij 
name, die moreel en financieel steun blijven bieden jaar na jaar. Deze unieke collectie 
Naklanken vormt het levendige supplement bij het huidige jubileumboek. 
 

 

 
 

Gastheer en gastvrouw Remi en Norma Dedoncker-De Cock 
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Willy, auteur, Freddy Danau, co-auteur namens de muzikanten, en de selecte groep gasten 
(gemeentebestuur, Paardenvolk, muzikanten) op het persmoment. 
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VLAMO eerde de jubilaris met Leonel Bogaert, secretaris, en Elisabeth Verlaeckt, 
ondervoorzitter Vlaams-Brabant en Brussel. 
 

 

 
 
 
     Bloemenhulde van Luc Gladiné en Chris Gees door Heleen De Dobbeleer bij het  
     vriendenmaal met de muzikanten. Dezelfde eer viel te beurt aan de ‘anciens’, zowat 70 jaar 
     geleden reeds lid van de fanfare, met name Fons Demel, Jef Notaert en Pierre Vierendeel.  
     Hun echtgenoten Agnes, Lisette en Jeanne kregen de bloemen! Ook Christiane werd in de 
     bloemen gezet waarmee Willy werd gedankt. 
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Dorien, steeds dirigente                    Fons Demel en Pierre Vierendeel in beeldig gezelschap 

 
Bij dit jubileum van 175 jaar moesten er 175 foto’s komen, 
aldus fotograaf van dienst Rudy Boon. Waarvoor dank!  
En het werd een unieke reportage van een geslaagde  
namiddag en avond. Nog meer dank! 
 
Wat in dit nummer werd afgedrukt is slechts een proevertje.  
Ook in de volgende nummers van Naklanken zullen we de  
echo’s van 4 september laten klinken, tot meerdere eer en  
glorie van de muzikanten, van de besturen van de Gemeente  
Gooik, van de Heemkundige Kring en van de Gilde van  
het eveneens jubilerend Paardenvolk. 
 

 

 

Het jubileumboek wordt gretig gelezen, de vele 
foto’s met nieuwsgierigheid bekeken. Voor 
elkeen is het een hebbeding dat als een trofee 
wordt gekoesterd  en bewaard. Aan al wie jaar in 
jaar uit de fanfare steunt, moreel en financieel, 
wordt het aangereikt aan de gunstprijs van € 10,-. 
Bestellen kan nog steeds, zolang de voorraad 
strekt, op alle gekende adressen van bestuur en 
muzikanten, telefonisch of per mail. Betalen kan 
in de handen van wie levert of op de rekening 
van de fanfare  BE73 4295 1005 9960.  
Wellicht is het ook een gewaardeerd geschenk 
voor wie Kester verlaten heeft maar het nog 
steeds in het hart draagt… 
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Jubilarissen 
 
 

 
 
 
Twaalf muzikanten, in fanfareornaat, vergeten op 25 juli 2021 hun zondagse rust om in volle 
namiddag, achter feestzaal Parecia te Leerbeek en in de schaduw van de dorpse kerk, een 
serenade te brengen aan een paar dat 60 jaar voordien, in het verre Appels (aan de Schelde bij 
Dendermonde) in het spreekwoordelijke bootje was gestapt! Zij kwamen er namens de ganse 
harmonie een verrassingsbezoek brengen aan Adolphine Christiane Muysewinkel en Willy 
Juwet… Het verslag van dat bezoek moest de bezochte zelf maar schrijven voor de volgende 
Naklanken, en dit, uitdrukkelijke opdracht, ‘met alle veroorzaakte emoties’. 
 
Aan emoties geen tekort die dag! De jubilarissen moesten die zondag maar vrijhouden, en niet 
te nieuwsgierig worden. Wie er zou komen, wat er zou geschieden, hoe de dag kon verlopen, 
allemaal vragen zonder gekende antwoorden. Dat na anderhalf jaar coronaellende de Appelse 
en Kesterse familie eindelijk herenigd zou worden, was een eerste bron van opwinding. Dat 
men met velen mocht zijn, vier generaties samen, onder een heerlijk zonnetje, geëerd door een 
gemeentelijke delegatie, overladen met wensen en woorden, de bron werd overweldigend. 
 
En wanneer na een gezellig familiaal samenzijn plots de muzikanten verschijnen, musicerend 
hun vriendschap uiten, de jarenoude banden aansnoeren, vrolijkheid een warme klank geven, 
dan zijn de emoties niet te noemen, dan is dat uur een eeuwigheid waard.  
 
Met dank beleefd door Christiane en Willy.          
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Rouwend afscheid nemen   
     
 

 
 
 

Je handen hebben voor ons gewerkt, 
je hart heeft voor ons geklopt. 

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.  
Je wilde zo graag bij ons blijven 

en vocht zolang je kon. 
Maar deze strijd was niet te winnen. 

 

Op 4 september 2021, de feestelijke hoogdag 
voor onze vereniging, is in zijn woning aan 
de Langestraat te Kester André Bellemans 
overleden, rustig, omringd door zijn familie. 
André werd te Ninove geboren op 17 
augustus 1948 en was de echtgenoot van 
Denise Danau. Zijn uitvaartdienst had plaats 
in de Sint-Pauluskerk te Vollezele op 
zaterdag 11 september, in aanwezigheid van 
de E.H. Kris Meskens en Cuong van Nguyen 
en een brede kring van vrienden uit de 
Vollezeelse en Kesterse gemeenschappen. 
Zijn urne werd bijgezet in de urnentuin op de 
begraafplaats van Kester.  
Verslagenheid, diepe droefheid, stil verdriet 
alom bij het afscheid van een gewaardeerde 
vriend, een innemende gezel in het dorpse 
leven, een warm hart en dienstvaardige 
handen, een immer dragende kracht, een 
trouwe steun ook voor onze harmonie.  
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Opendeurdag  
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en dans 

 

 
 
Op zaterdag 11 september zette de Gooikse Academie voor Muziek, Woord en Dans haar 
deuren open om jonge artiesten kennis te laten maken met haar opleidingen. Ook de 
verschillende muziekverenigingen uit Groot-Gooik, Galmaarden en Herne werden van harte 
uitgenodigd. Met een klein maar mooi verdeeld groepje van 6 muzikanten trok onze Kesterse 
fanfare naar Gooik om te vertellen hoe een harmonie in zijn werk gaat en hoe die 
verschillende partijen na enkele repetities tot één mooi geheel komen.  
 
Wetende dat 5 van de 6 muzikanten een resultaat zijn van de Gooikse academie toont aan hoe 
belangrijk een goeie opleiding is voor onze harmonie. Omgekeerd is dat ook zo, want dankzij 
onze harmonieën zijn er muzikanten die nu al meerdere decennia elke week opnieuw actief 
blijven musiceren. 
 
Aan de hand van ‘A swinging Safari’ lieten Jef op baritonsax en Elke op basklarinet de mooie 
baslijn horen. Marnik op euphonium en Koen op trombone lieten horen hoe de baslijn 
opgevuld wordt met begeleiding en ritmiek. En als laatste kwamen Caroline en Dorien op 
klarinet met de melodie en de bijhorende 2e stem.  
 
We danken alvast de academie voor de uitnodiging en de ontvangst, en zeggen ‘tot volgend 
jaar’, wie weet met enkele nieuwe muzikantjes erbij! 
 
Dorien 
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Alvast ook bedankt…  al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
Het Gild van het Paardenvolk en OKRA–Kester - Michel Doomst, burgemeester –  
Simon De Boeck, eerste schepen, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62) –  
Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge  - Inge Jacobs - Kester 
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)  
Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45) 
Kapsalon Deknop – Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665 
Natuursteen Decoster – Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71) 
4 You (Kris Defrère) – 4youliedekerke.com – Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226) 
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415) 
Vinilicious (Jente Van den Broecke)  - Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08) 
Familie Pierre Van Schepdael (†) – Hollandstraat 10, 1755 Kester 
Eva en Bruno Janssens – Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester 
Michel Juwet, Patattestraat  21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal  
Peter Brancart, Patattestraat 52, 1755 Kester - Stefaan Viane, Kesterweg 18, 1755 Kester 
Dr. Peter Boeykens – 1755 Kester - Jos Walravens – Molenstraat 33, 1755 Kester   
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62 - Jos De Geyter – Kester, Patattestraat 46A  
Bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35) 
CARBOO (Jelle Boon) – Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Gilbert Van de Ville -  Kester, Bruneaustraat 6 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen! 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen! 
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De afsluiter van de 175-viering 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
…in Molenstraat 14, ten huize Remi en Norma Dedoncker, en in ’t 
Jagershof, de veilige thuis bij repetitie, na-repetitie en concerten allerhande. 


